Er zijn vele wegen die
verbinden met Rome

Onder het motto “wie ver reist heeft veel te vertellen” leek het mij wel wat

ter inspiratie voor het voorwoord om de Alpen over te trekken. Hannibal

Barkas deed het al op olifanten en daar praten we nu 2200 jaar later nog

over. Weliswaar ga ik iets minder spectaculair op de fiets, maar ik ben dan

ook al tevreden als u het volgende maand nog weet.

Het is op zich niet zo heel veel, 123 kg.
Totdat je het op de fiets naar Rome wilt
gaan brengen. Dan is het totale gewicht
van fiets, bagage en berijder toch wel een
hele hijs gedurende de 2300 km. Maar in
het gedachtegoed van zo’'n vader/zoon
activiteit ga je ervoor.

De Italianen denken er ongetwijfeld
anders over, maar het is alweer een tijdje
terug dat Rome het middelpunt van de
wereld was. Hun kracht zat in het verbin-
den. Met het uitgekiende koeriersnetwerk
waardoor ze precies wisten wat waar
gebeurde en daarnaast hun fanatisme in
het aanleggen van grote doorgaande
wegen voor troepentransport. Beide
vormen van verbinden bracht hun grote
voordelen.

Eigenlijk niets nieuws dus dat we ook in
deze tijd de voordelen van verbinden

inzien. Aangepast aan de huidige tijd,
gebruik makend van de nieuwste
technieken, zie je de verbinders van deze
tijd profiteren van hun positie, zoals
bijvoorbeeld Apple en Microsoft.

Maar ook lokaal zie je in de regio’s waar
een goede infra is voor overleg en waar
partijen elkaar eenvoudig kunnen vinden,
dat er door de mooie verbindingen die
hieruit ontstaan voordeel voor de regio is
te behalen.

We hebben dus de fysieke verbindingen a
la Rome of het internet in deze tijd.
Daarnaast is ook de organisatorische
verbinder van belang voor een regio,
denk bijvoorbeeld aan OV IJmond of
Techport. Maar de mooiste kracht van ver-
binden is de emotionele band. Vrienden,
familiebanden etc. Samen met je zoon Bas
allebei die 123 kg. naar Rome brengen

over de Alpen. Samen balen van weer een
grindpad of een steile helling, maar ook
samen genieten van de prachtige uitzich-
ten, bijzondere mensen die je ontmoet,
maar bovenal samen genieten van de
overwinning van de top. (de Spliigenpass
op 2115 meter hoogte)

Wees gerust, ik ga geen fietsreizen
organiseren, dat is alleen voor familie en
vrienden, maar we hebben wel een paar
interessante verhalen in deze uitgave
staan over overbinden.

Veel leesplezier!
Jan Boudesteijn

Hoofdredacteur van het mooiste
ondernemersblad in de Jmond



